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NIEUWSBRIEF   Protestantse Gemeente te Noordlaren-Glimmen www.pkn-ng.nl

  
 
ZONDAG 28 januari 2024 - 10:00 uur – Trefpuntkerk 

 
 
NB:  voor deze  eredienst is een liedboek nodig 

 
voorganger: 

 
 ds. I. de Boer 

     
organist/pianist: 

     
    René Glade 

ouderling:   Jan Eisses gastheer:     Gerrit Meijberg 
diaken:   Elsbeth Willemse  geluid:     Marinus Leenstra 
lector:   Marit Stokkentreeff kosters:       Henriëtte vd Kamp, Yvonne de Blok, 

Jetske Leenstra 

                                                                                                                        
1e collecte: Diaconie  
Bankrek.nr. NL09 RABO 0325 1017 95 t.n.v. Diaconie  
Prot. Gem. Noordlaren Glimmen o.v.v. Bloemendienst 
 
QR code weekdoel giften Diaconie 
 
 
                                                                 

                                                                  

 

 

 

2e  collecte: Beheer van de kerk                            

Bankrek.nr. NL50 RABO 0373 7260 90 t.n.v. Prot. Gem. 

Noordlaren Glimmen o.v.v. collecte. 

QR code giften voor beheer van de kerk   

 

Dienst volgende week:  Trefpuntkerk Glimmen10.00 uur, voorganger: prof.dr. M. Hadders                                                         
==========================================================================================================

Bloemen: de bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar Bernard van de Beek en Truida Harms  
in Noordlaren. 
 
Doel diaconale collecte: Bloemendienst 
Vanuit onze Trefpuntkerk worden er wekelijks bloemen bezorgt, dat kan diverse redenen hebben, dit kan zijn 
bij verjaardagen of bij jubilea maar ook bij ziekte en verdriet. De pastorale medewerkers doen dit belangrijke 
werk binnen onze kerk, want omzien naar elkaar is erg belangrijk zowel binnen als buiten de muren van de 
kerk. 
Graag uw gift voor de bloemendienst. 
 
Voedselbank 
Namens de voedselbank willen wij iedereen bedanken die meegeholpen heeft de extra inzameling voor de 
voedselbank tot een succes te maken. 
Natuurlijk blijft de reguliere inzameling gewoon doorgaan. 
Namens de diaconie. 
. 
 
 
 



 

 

 
Wie wil er stamppot maken? 
De diaconie wil graag een stamppotmaaltijd organiseren en daarom zijn wij op zoek naar 6 keukenprinsessen 
of-prinsen die per persoon voor 6 tot 8 personen een maaltijd willen maken. Bij genoeg deelname staat de 
maaltijd gepland voor eind februari of begin maart. De kosten van de ingrediënten worden door de diaconie 
vergoed. 
Opgave voor het koken bij Jan Eisses 
 
Op verzoek van TvG Assen in deze nieuwsbrief: Wijn is ‘een geschenk van de hemel en de aarde’ 
Dit gezegde is van Anselm Grün, die wijn beschrijft als voedsel voor lichaam en ziel. Wijn is symbool voor leven 
dat geschonken wordt door de hemel en tegelijk naar de aarde wijst. Eerbied voor de grond, waardering voor 
de concrete arbeid, het streven naar een milieuvriendelijke omgang met wat er groeit en het opkomen voor 
een eer-lijk loon voor de landman of -vrouw en de medewerkers. Dat geeft veel te denken en te doen.  
Ds.Bert van der Woude, emeritus predikant van de Protestantse Gemeente te Winschoten, is niet alleen een 
gepassioneerd Bijbeluitlegger maar heeft ook zijn diploma als vinoloog gehaald om daarna als theoloog iets 
zinnigs over wijn te kunnen zeg-gen. Wijn komt in de Bijbel vaak voor op allerlei manieren: land ‘van melk en 
honing’ en wijn, olie en wijn, brood en wijn, wijnstokken en -ranken en nog veel meer. Als Bijbeluitlegger 
beseft hij  meer en meer dat de Bijbel een buitenboek is, dat ons be-paalt bij ons dagelijks voedsel. Eerst 
concreet (alles wat je in je mond steekt) en daarna geestelijk (als voedsel voor de ziel). Maar hoezo dan? 
Zijn interesse in de Bijbelse verhalen deelt hij met zijn grote leermeester Eugen Dre-wermann. Hij zegt zelf dat 
hij zonder zijn inzichten en blijvende inspiratie niet zou kunnen. Als voorzitter van de Studiekring Drewermann 
Nederland probeert hij samen met anderen zijn werk vruchtbaar te maken voor een eigentijds verstaan van 
de Bij-bel en van zijn kijk op God voor het gesprek met mensen binnen en buiten de kerk. Wijn en theologie, 
een paar apart!? Wij zien uit naar zijn komst. 
 
Wanneer? Dinsdagmorgen 27 februari 2024 
Waar?  Markehuus, Scharmbarg  35, 9407 EA Assen 
Tijdstip? 10.00 - 12.15 u. Zaal open vanaf 09.30 u. Koffie/thee staat klaar. 
Entree? Gratis. Koffie/thee voor eigen rekening. 
Voor wie? Voor iedereen die kennis wil maken met onze cursus Theologische verdieping voor 

geïnteresseerden (kortweg TVG Assen), voor jong en oud, van ver en dichtbij,  kerkelijk of niet 
meer kerkelijk, gewoonweg dus voor iedereen.  

 
 

Actie Kerkbalans 2024: Kerk zijn we samen!   
Contactpersonen/vrijwillgiers zijn op pad geweest met de enveloppen van 
Actie Kerkbalans. Vorige week waren straten en stoepen soms erg glad 
door de sneeuw. We hopen dat er geen valpartijen zijn geweest. Op 
zaterdag 27 januari wordt de actie voorlopig afgesloten.  

Voor vragen kunt u terecht bij de leden van het College van 
Kerkrentmeesters: Frans Muller, Alice Westerdijk, Gert Vrieling, Jan 
Willem Timmer en de penningmeester Marinus Leenstra via: Email: 
penningmeestercvk@pkn-ng.nl of mobiel 06 51692923 

mailto:penningmeestercvk@pkn-ng.nl

