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ZONDAG 17 maart 2024 - 10:00 uur – Trefpuntkerk 

 
 
NB:  voor deze  eredienst is een liedboek nodig 

 
voorganger: 

 
 ds. M. Hadnagy 

     
organist/pianist: 

     
    René Glade 

ouderling:   Elsbeth Willemse gastvrouw:     Gerrit Meijberg 
diaconaal mdw:   Piet Hiensch  geluid:     Herman v.d. Schaar 
lector:   Elsbeth Willemse kosters:       Yvonne de Blok, Jetske Leenstra, 

Henriëtte vd Kamp 

                                                                                                                        
1e collecte: Diaconie  
Bankrek.nr. NL09 RABO 0325 1017 95 t.n.v. Diaconie  
Prot. Gem. Noordlaren Glimmen o.v.v. Kerk in Actie -
Oeganda 
QR code weekdoel giften Diaconie 
 
 
                                                                 

                                                                  

 

 

 

2e  collecte: Beheer van de kerk                            

Bankrek.nr. NL50 RABO 0373 7260 90 t.n.v. Prot. Gem. 

Noordlaren Glimmen o.v.v. collecte. 

QR code giften voor beheer van de kerk   

 

Dienst volgende week:  Trefpuntkerk Glimmen10.00 uur, voorganger: ds. F. Tjeerdsma                                                         
==========================================================================================================

Bloemen: de bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet naar dhr. Koos Hopma in Zuidlaren. 
 
Doel diaconale collecte: Kerk in Actie – Oeganda  
Afgelopen week was de week waar we in het verleden een kerkdienst hadden voor gewas en arbeid, ook wel 
de biddag genoemd. Daarom heeft de collecte van deze zondag daar een link mee. 
Vandaag collecteren we voor de boeren in Oeganda, in het noorden van dit land is het niet makkelijk genoeg 
om voedsel te verbouwen. Regen valt steeds onregelmatiger door klimaatverandering. (beseffen wij in Europa 
wel dat wij ook deels de oorzaak van deze verandering zijn, maar we kunnen ook mee helpen om deze 
verandering een stopteken te geven). Door de klimaatverandering weten boeren en boerinnen niet goed 
wanneer ze moeten planten. Soms valt er te weinig regen, dan weer te veel met overstromingen tot gevolg. 
De Anglicaanse Kerk in Oeganda leert hen droogtebestendige zaden te gebruiken, milieuvriendelijker te 
stoken, bijenhouden, beter samen werken sparen en investeren. De boeren daar verdienen onze steun. Graag 
uw gift voor dit doel. 
De Diaconie. 
 
Liturgisch bloemschikken – Veertigdagentijd en Pasen – 5e zondag (Judica)                                                          
Jeremia zit in een lastig parket. Hij is gevangen genomen. De machthebbers zijn bang dat de kritiek die Jeremia 

heeft wel eens zou kunnen overslaan op de bevolking. God laat zich de mond niet snoeren. Hij geeft Jeremia 



 

 

opdracht om als losser op te treden. Jeremia koopt het stuk land van zijn neef. Zo zal het land nooit eigendom 

worden van een koning die dreigt het land binnen te vallen.                                                                                       

 

In de schikking staat het gras symbool voor het land. De driekleurige viooltjes verwijzen naar de aanwezigheid 

van God. In het midden van de (aard)bol is een puntvormig blad te zien, teken voor de rechtvaardige. 

Jitske Vrieling en Henriëtte van der Kamp. 

Paaswake met de doop van Chantal 

Jaarlijks maken we op de zaterdagavond voor Pasen de ‘doortocht’ van het doodse donker van Goede Vrijdag 

en Stille Zaterdag naar het licht en de bevrijding van Pasen in de Paaswake. We doen dat weer met de rituelen 

met doopwater, een nieuwe paaskaars, hernieuwing van onze geloofsbelijdenis en persoonlijke 

doopgedachtenis.  

De dienst krijgt deze keer een speciaal karakter door de doop van Chantal, die woont bij Dali Todria en Eddy 

Damstra in Huize Buitenlust. Als kind is zij opgegroeid in het gezin van Tjitske Dijkstra en binnenkort zal ook 

Chantal de naam Dijkstra krijgen. Chantal heeft aangegeven ook als kind van God opgenomen te willen 

worden in de familie van de Heer en zij is door Tjitske en Dali voorbereid op de doop. 

Medebewoners van Huize Buitenlust verlenen muzikale medewerking aan de dienst, met Dali aan de piano en 

vioolspel van Caroline Babendererde. Jan-Arjen Mondria bespeelt het orgel en ds. Harmen Jansen is 

voorganger. 

 

Het licht van Pasen naar de Trefpuntkerk 

Ook dit jaar zal het licht van Pasen dat we ontsteken in de Bartholomeuskerk lopend naar de Trefpuntkerk 

gebracht worden. Iedereen die direct na de Paaswake in Noordlaren op Stille Zaterdag (21.00 uur) wil 

aansluiten, is van harte welkom. Aanmelding is niet nodig, gewandeld wordt er in elk geval. 

 

Passieconcert Noordlaren 

Op 24 maart vindt het jaarlijkse passieconcert van Noordlaren Muziek plaats in de Bartholomeuskerk. Deze 

keer wordt de Johannes Passion van Thomas Selle (1599-1663) uitgevoerd door Ensemble Consequens o.l.v. 

Han Warmelink. Dirk Herman de Jong vertelt iets over de ontwikkeling van de passiemuziek. Aanvang 10.30 

uur. Voor meer informatie en kaarten (17,50): www.noordlarenmuziek.nl.  

                                          
KLEDING VOOR KLEDINGBANK MAXIMA 
Kledingbank Maxima is de modewinkel zonder kassa, de Maxima kledingbank is voor  mensen die onder een 
bepaald inkomens niveau zitten en voor mensen die een pas hebben van de voedselbank. Misschien hebt u 
nog goede en nette kleding liggen die u niet meer mooi vindt of wat niet meer de juiste maat is, of waar u op 
bent uitgekeken. Ook nette schoenen en tassen kunt u komen inleveren. De diaconie wil de kledingbank graag 
helpen. Daarom kunt u op ZATERDAG 20 April van 10:00 tot 12:00 uur uw kleding in dozen of zakken komen 
afgeven in de Trefpuntkerk. Wij hopen dat u de kledingbank en haar klanten wilt helpen, daarom bent u 
welkom op zaterdag 20 april. De koffie staat klaar. 
Namens de Diaconie. 
 
Agenda 
23 febr. t/m 16 maart   Expositie ‘gezichten van dementie’   Trefpunt 
     (vrijdag en zaterdag 14.00 – 17.00 uur) 
24 maart 10.30 uur   Passieconcert Noordlaren    Bartholomeus 
 
20 april 10.00 – 12.00 uur  Actie  Kleding voor Kledingbank Maxima  Trefpunt 


